
Activiteiten en gerealiseerde prestaties 2024 

Het jaar 2024 was een bewogen jaar. Als pioniers(kern)team Hart voor Velserbroek blijft onze passie 
en inzet om mensen in Velserbroek aan elkaar te verbinden. Daarbij richten wij ons in het bijzonder 
op rand- en buitenkerkelijken. We willen bijdragen aan het echt samenleven van de bewoners. Onze 
drijfveer is de liefde van de Here Jezus. Hij die wandelde door het land, dorpen en steden bezocht en 
de mensen liet proeven en horen dat er een God van liefde is. 
 
Komende jaren willen we deze liefde blijvend en met meer elan vormgeven in Velserbroek. Dit gaat 
met vallen opstaan, wat een pioniersplek kenmerkt. We hebben in de afgelopen jaren vele 
zegeningen mogen ervaren en daarbij mensenlevens zien veranderen. We hebben ook tegenslagen 
gehad waarbij maar weer duidelijk wordt dat er geen succesformule bestaat. Dankbaar zijn we dat we 
als groep elkaar mogen vasthouden en ons gedragen voelen om door te gaan.  
 
Als we terugblikken over de afgelopen periode (2024) dan zien we als opvallende punten: 

• Een flinke domper was het vertrek van pionier Willemien van Berkum. Zonder pionier is 
het lastig structureel aandacht te geven aan hoopgevende contacten en goed present te 
zijn in de wijk. 

• Een seizoen lang bestond de vacature voor pionier zonder reacties. We zijn blij en 
verwonderd dat Willem Griffioen op ons pad is gekomen. Willem Griffioen hoopt de 
komende jaren vruchtbaar werk te mogen doen in onze wijk. We vertrouwen dat zijn 
komst nieuwe impulsen gaat brengen.  Afgelopen jaar heeft Willem zijn tijd gebruikt om 
kennis te maken in de wijk: basisscholen / Hofstede/ Open Cirkel/ sociaal team en 
andere professionals vanuit de gemeente Velsen / wijkagenten / GIDS. Dinsdag en 
donderdag zijn de vaste dagen en is Willem vaak te vinden in het Kruispunt of 
bibliotheek. Op dinsdagochtend is er kledingbeurs in het Kruispunt en haakt hij vaak aan 
bij de koffiedrinkers. Er zijn al heel wat spontane individuele gesprekjes geweest met 
mensen uit Velserbroek.  

• De tweewekelijkse zondagse lunches met gesprek rond een thema / meditatie worden 
bezocht door een stabiele groep van tussen de 20 en 30 personen. Daaronder zijn ook 
kinderen en tieners. Er is nu een goede continuïteit en herkenbaarheid door in het 
Kruispunt samen te komen, maar een kerkgebouw kan ook een drempel zijn voor nieuwe 
mensen. Voor de deelnemers zijn die zondagen waardevol: openheid, goede gesprekken 
met een gezellig en onderlinge verbondenheid. 

• Er is een nieuwe flyer gemaakt. Rond kerst was er een straatactie en Willem 
organiseerde een relatiewandeling . 

• Twee keer per maand komt er een gebedsgroep bij elkaar bij iemand thuis. 

• Een plan om buurtmaaltijden te houden is in oktober 2024 van start gegaan. De 
samenwerking met de PKN gemeente waarderen we en op die manier starten we een 
gezamenlijk missionaire activiteit. We beginnen met welkom, iets over HvV en eindigen 
met een kort (bijbels) praatje. Gemiddeld komen er tussen de 35-40 personen, waarbij 
ongeveer de helft een niet-kerkelijke achtergrond heeft. 

• Het “engelen project” in de kerstperiode was weer een succes. “Engelen” bezochten 
mensen, die wel wat aandacht konden gebruiken. Er was positieve respons en heeft ook 
geleid tot nieuwe mensen bij de buurtmaaltijd 

• De landelijke PKN pioniersgroep heeft aangeboden om onze HvV pioniersplek in ieder 
geval voorlopig te blijven ondersteunen in support voor “doorstromen”. 

• Wat betreft de financiën valt te melden dat we in 2024 voor de laatste keer steun 
ontvingen vanuit de landelijke PKN pioniersgroep en de Maatschappij van Welstand. 
Deze bijdrage was in beginsel gelijk aan de bijdrage van de 3 deelnemende kerken en 
werd al langzaam afgebouwd. Vanaf 2025 valt deze bijdrage weg uit onze begroting en 



dat heeft uiteraard een flinke impact. De bijdragen van de Goede Herderkerk, de 
Wilhelminakerk en het Kruispunt zorgen voor een stabiele financiële toekomst.  

 
Eind 2024 bestaat het pioniers(kern)team uit 5 mensen. Het is een hechte groep met onderling 
respect en veel enthousiasme en drive. Sfeer is goed en reflecties van Willem helpen de inhoudelijke 
gesprekken.  


